Amsterdam 5 maart 2022
Lieve Sjoukje en Joan,

Wie had kunnen bedenken dat ik jullie nog zou meemaken als dames van tachtig.

Jullie waren kinderen toen ik met jullie naar Richmond ging.

Het was nog maar zo kort na de oorlog.

We vlogen naar Londen met een vrachtvliegtuig mee tussen de kroppen sla. We waren de
uitjes in de sla, zeg ik altijd.

In Richmond sliepen we met z'n drietjes in een bed.

Eigenlijk met z'n viertjes want Sjoukje had haar aap mee en die moest ook in bed.

Als jullie in bed lagen na een dag trainen, ging ik nog terug naar de ijsbaan, om ijsdanslessen
te nemen. Het was een heel bijzondere tijd.

Gerschweiler gaf aan jullie les terwijl ik erbij stond en van hem hoorde hoe hij sprongen,
pirouettes en verplichte figuren aanpakte zodat ik daarop in de wintermaanden kon
voortborduren.

Jullie waren kinderen en ik had dus ook de verantwoording voor jullie. Eigenlijk was ik zelf
ook nog heel jong. Samen met jullie ouders hebben we het toch maar mooi voor mekaar
gekregen.

Jullie zijn succesvol geweest in jullie sportieve carriére en jullie hebben het kunstrijden nu
weer op de kaart gezet.

Ik heb heel erg genoten van de kuren van jullie protegé Lindsay.

Maar wat ik als oud mens heel erg bijzonder en dierbaar vind om mee te mogen maken is
dat jullie goeie maatjes met elkaar zijn en dat jullie mij niet zijn vergeten.

Ik wil Sjoukje heel erg bedanken voor de lieve en waarderende woorden die ze sprak op mijn
negentigste verjaardag. Daar moet ik nog vaak aan denken. En aan die enorme bos rode
rozen die ik van jullie kreeg.

En dat ik nu hier zit!

Heel veel dank ook aan Jos Pronk en Marnix Koolhaas voor het bijzondere contact en de zorg
aan mij besteed. Het is een geweldige dag.

Annie Verlee
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Bovenstaande tekst werd door Annie Verlee uitgesproken tijdens het diner in Brasserie
Paardenburg ter gelegenheid van de 80° verjaardag van Sjoukje Kossmayer-Dijkstra.



